
 

 

Verjaardagen : 

Donderdag 11 december  Layal 1b 

Zaterdag 13 december  Novan 2d 

Zondag 14 december  Vince 6a 

Dinsdag 16 december  Dave 4b, Ella 5a, Roxanne 5b 

 

 

 

 

 

 

 

 

De mediatoren van komende week zijn:  

Zeynep & Eliz en Dani & Kiki  

 

 

Zaandam, donderdag 11 december 2025       www.de-rietvink.nl 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Agenda 

Vrijdag 12 december   Paarse Vrijdag 

Donderdag 18 december  Kerstwandeling: onze viering in de ochtend, wandelend naar de Fronik 

     Kersdiner: 16.45u (hoofdgebouw) en 17.00u (dependance) 

Vrijdag 19 december   Verkorte lesdag tot 12.30u 

Ma 22 dec t/m 4 januari  Kerstvakantie 

Maandag 5 januari   Eerste schooldag na kerstvakantie 
 

Kerst op De Rietvink 

De kerstbomen zijn weer opgetuigd en de lichtjes branden. We sluiten deze gezellige kerstperiode af met de 

hele school d.m.v. een kerstdiner op donderdag 18 december en een kerstviering op diezelfde dag. Bij deze 

nog wat aanvullende informatie en een oproep: 
 

Kerstdiner 
- Groepen 1 t/m 5a van 16.45u tot 17.45u 

- Groepen 5b t/m 8 van 17.00u tot 18.00u 

- Graag woensdag of donderdagochtend een bord, beker en bestek 

meegeven in een plastic tasje met naam erop.  

- In de klassen hangen weer lijsten waarop u aan kunt geven wat u zou 

willen regelen voor het kerstdiner. 

- 10 minuten voor de starttijden gaan de schooldeuren open 

- Een kwartier voor het einde van het diner kunt u in de gang van het schoolgebouw (17.30u 

hoofdgebouw en 17.45u dependance) warme chocomel halen. 
 

Kerstwandeling: zes hulpouders gezocht! 
Op donderdag 18 december zullen wij een kerstwandeling houden. Tijdens 

het lopen komen we plekken tegen waar het kerstverhaal wordt uitgespeeld. 

We eindigen bij de Fronik boerderij om daar naar het kerstkoor te luisteren en 

het laatste gedeelte van het verhaal te horen in de hooischuur. Op de route 

hiernaartoe zal het verhaal op nog zes verschillende plekken worden verteld 

door de kinderen van onze school. Voor de verschillende punten op de route 

hebben wij ouders nodig die hier van 8.30u. – 11.00u. willen begeleiden. Het is 

de bedoeling dat u 's ochtends met max. 3 kinderen naar de aangewezen plek loopt, hier alles klaarzet en 

hier blijft tot het einde van de wandeling. Opgeven kan bij michelle.slot@agora.nu. 

 

Maandag 15 december t/m 

vrijdag19 december 
zijn de ouders/verzorgers van  

de kinderen van groep 
 

1/2A en 1/2B en 3A en 3B  
tussen 8.20u en 8.30u welkom in de 

school. 

 

Gedurende het schooljaar staat er een 

aantal studiedagen voor het team 

gepland. Kinderen zijn dan vrij. 

 

De eerstvolgende halve lesdag is op 

vrijdag 

Vrijdag 19 december 2025  

Les tot 12.30 uur 

 

http://www.de-rietvink.nl/
mailto:michelle.slot@agora.nu


  

 
 

Paarse Vrijdag: wat gaan we doen? 

Op Paarse vrijdag hebben de kinderen de kans om te leren dat 

 iedereen in Nederland zichzelf mag zijn. Ongeacht wie je bent,  

wat je hobby's zijn, wat je huidskleur is, wat je gelooft en op wie je  

verliefd wordt. Alle kinderen zijn uniek en verdienen allemaal  

bescherming en een veilige omgeving. Hier besteden we aandacht  

aan. Dit doen we natuurlijk het hele jaar, maar op deze dag doen  

we dat nog eens extra.  

Alle kinderen mogen op school komen in kleding waar ze zich fijn bij  

voelen. Paarse kleding kan een leuke manier zijn om verbondenheid te  

tonen, maar dit hoeft niet. Ook als je dit niet draagt ben je welkom.   

In de groepen 1 t/m 4 is het thema: dieren die anders zijn. Er is een verhaal over  

een zebra die steeds tegen een boom botst en dan veranderen zijn strepen.  

Hij voelt zich ineens anders, maar de andere zebra's vinden het juist bijzonder. Ook  

is er een filmpje over een mier die niet hetzelfde werkt als andere mieren. Hier gaan de  

kinderen over in gesprek. 

In groep 5 staat een prentenboek centraal: een verhaal over een kind dat vrienden heeft met allemaal 

kleuren schaduw, oranje, roze, groen, citroengeel. Alle kleuren zijn mooi. Een vrolijk en krachtig verhaal over 

jezelf zijn, samen sterk staan en je eigen weg kiezen, ook al is die net een tikje anders. 

In de groepen 6 t/m 8 staat de les in het teken van empathie. Helaas worden soms kinderen buitengesloten 

en in deze interactieve les leren kinderen wat discriminatie is en hoe dat kan voelen. Hoe voelt het als je 

ongelijk wordt behandeld. Kinderen leren wat empathie is en oefenen met het herkennen en uiten 

daarvan.  

Kortom: allemaal mooie lessen die vrijdag worden aangeboden. 
 

Buiten spelen 

Wist u dat… 

• we met de groepen 3 t/m 5 tussen de middag ook op het plein van onze buren van Het Eiland mogen 

spelen? We wisselen een deel van onze schoolpleinen uit, en die samenwerking bevalt heel goed. Hun plein 

is nu drie weken niet beschikbaar i.v.m. een verbouwing. 

• we een nieuw speeltoestel krijgen, met name geschikt voor de kleuterbouw? De plek voor het lokaal van 

groep 3A staat alweer een halfjaar leeg. Hij wordt, als alles volgens afspraak loopt, vóór de kerstvakantie 

weer gevuld, zodat er volop kan worden geklommen en gegleden. 

• de sinterklaas- en kersttijd een drukke tijd is voor kinderen? Soms uit zich dat op het schoolplein met korte 

lontjes, waarbij kinderen sneller in conflict zijn dan in andere periodes. We proberen hierop te sturen door het 

te bespreken in de groepen en door te proberen de conflicten voor te zijn door zorgvuldig te observeren. 
 

Boekrecensie 

 

 

 

            
      Van tong tot teen – Geert-Jan Roebers & Wendy Panders 

      Vanaf 10 jaar (bij interesse eerder)  

 
In dit boek ga je op reis. Het is een reis door je lichaam, maar je  

stapt ook andere werelden in. Zo leer je hoe je neus werkt, maar ook 

wat ‘neuzelen’ betekent, dat er een carnavalskraker over de neus is  

en dat er beroemde neuzen zijn, zoals die van Pinokkio en Cleopatra. 

En wat dacht je van de lever? Dit zit rechts onder de ribben en is een 

soort fabriek voor je lichaam, maar je kan er ook paté en levertraan 

van maken, en wist jij dat een haai soms voor een kwart (!) uit lever 

bestaat? De onderwerpen gaan dus alle kanten op, en hoewel het altijd begint bij je lichaam, kan je 

daarna bijvoorbeeld ook de wereld van de dieren, techniek of sport betreden. 

 

Het boek stipt dertig lichaamsdelen aan, en daarbij is niet alleen maar gekozen voor de voor de 

hand liggende delen zoals longen, hart en knie. Zo gaan we op bezoek bij de amandelen (niet die 

nootjes die je kunt eten), de nagels (als je ze 2 meter lang kan laten groeien heb je een record!) en 

de achillespees (ik dacht meteen aan Brad Pitt, het boek noemde hem). Ieder lichaamsdeel omvat 

vier bladzijden gevuld met korte tekstblokken en briljante illustraties die de tekst naar een hoger 

niveau tilt.  

Het is leerzaam en grappig en we hebben gelachen en van alles geleerd. 

 

 

 



  

 

 

        

PERSBERICHT: VIER KERST OP DE HEEMTUIN 

 

In de straten en huizen zie je al steeds meer sfeervolle lichtjes. De temperatuur is nog hoog 

voor de tijd van het jaar, maar de sfeer is al heel erg kersterig!  

En waar kun je Kerstmis nou sfeervoller vieren dan bij ons op de heemtuin? Aanstaande zaterdag 13 

december is het weer zover. De hele tuin wordt in warme kerstsferen gebracht. En het traditionele 

kerstverhaal wordt zoals gebruikelijk verteld door “onze eigen” Flip Valk. Hij doet dat natuurlijk op zijn 

eigen gevoelige wijze. Hij neemt de luisteraars, samen met Jozef en Maria, mee op reis naar Bethlehem. Je 

voelt met hem mee hoe de reis per ezel verloopt, hoe koud het af en toe was, hoe vermoeid ze waren, en 

hoe het paar uiteindelijk na heel lang zoeken een warme stal vindt. En gelukkig, eind goed al goed, mag het 

kindeke heerlijk in een warme kribbe liggen tussen allerlei boerderijdieren.  

Er is een speurtocht uitgezet door de heemtuin heen en je kunt broodjes bakken, glühwein en 

chocolademelk drinken. Wie dat wil kan ook prachtige kerststukjes maken om mee naar huis te nemen. 

Vanzelfsprekend is er ook weer prachtige muziek en wordt er gezongen. Wie wil, mag natuurlijk lekker 

meezingen!  

De toegang is gratis. Kerst op de heemtuin begint vanaf 16.00 uur en duurt tot ongeveer 20.00 uur. Leuk 

voor het hele gezin.  

 

============================================================ 

WAAR: Heemtuin, Burg. In ’t Veldpark (ten zuiden van het Ziekenhuis), hoofdingang nabij eendenvijver  

WANNEER: Zaterdag 13 december van 16.00 tot 20.00 uur 

KOSTEN: Entree gratis. Voor de activiteiten en consumpties wordt een vergoeding gevraagd. Een donatie 

wordt altijd op prijs gesteld.  

==================================================== 

Voor meer informatie: 

Telefoon: 075-6352185 

E-mail: j.buijs@zaansnatuurmilieucentrum.nl 

 

De heemtuin ligt in het Burg. In ’t Veldpark, direct ten zuiden van het Zaans Medisch Centrum. Hoofdingang aan parkzijde, nabij eendenvijver. 

Via openbaar vervoer bereikbaar met bus. 

 


