
 

 

Verjaardagen : 

Donderdag 19 februari Soumaya 7b 

Maandag 23 februari  Milan 3b, Aaliyah 5b 

Woensdag 25 februari James 1a, Sedat 2c, Leah 4a 

Donderdag 26 februari Nyssa 1d, Sasha 3a, Matteo 3b 

Vrijdag 27 februari  Emir 8a 

Zaterdag 28 februari  Elias 5b, Sven 8a 

Maandag 2 maart  Maevi 1c, Xavi 1c, Lola 2a, Giselle 6a 

Dinsdag 3 maart  Rana 2a 

 

 

 

 
De week na de voorjaarsvakantie starten Maevi en Xavi bij ons 

op school, heel veel plezier gewenst. 

 

De mediatoren van week na de voorjaarsvakantie zijn:  

Asmin & Jelina en Yousra & Emir Berk 

 

Zaandam, donderdag 19 februari 2026           www.de-rietvink.nl 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

Agenda 

Vrijdag 20 februari  Gewone lesdag, kinderen hebben voorjaarsvakantie om 14.30u 

Za 21 feb t/m zo 1 maart Voorjaarsvakantie, de school gaat maandag 2 maart om 8.20u weer open 

Dinsdag 3 maart  MR-vergadering (medezeggenschapsraad, ’s avonds) 

Donderdag 5 maart  OR-vergadering (ouderraad, ’s avonds) 

Maandag 9 maart  Leerlingenraad bijeenkomst 3 

Donderdag 12 maart  Informatieavond lezen: lezing over goed leren lezen, schoolopbrengsten lezen 
 

Oproep: solliciteren naar de rol van kinderburgemeester voor de kinderen uit groep 6 en 7 

Zaanstad zoekt een enthousiaste kinderburgemeester! Zit jij in groep 6 of 7 en woon je 

in Zaanstad? Vind je het leuk om bij bijzondere momenten aanwezig te zijn, mee te 

denken over wat kinderen belangrijk vinden en namens alle kinderen van Zaanstad te 

spreken? Dan is dit jouw kans. 

De activiteit is deze week in de groepen 6 en 7 geïntroduceerd. De ouder(s)/ 

verzorger(s) van de kinderen uit deze groepen treffen ook de flyer aan bij de tam-tam. 

De activiteit kan thuis worden uitgevoerd als kinderen het leuk vinden om deze rol op 

zich te nemen. 

Hoe kun je meedoen? Je kunt je aanmelden door een kort filmpje (maximaal 1 

minuut) in te sturen. In dat filmpje vertel je wie je bent, leg je uit waarom jij geschikt 

bent als kinderburgemeester en draag je een onderwerp aan dat jij belangrijk vindt 

voor kinderen in Zaanstad en waar jij je voor wilt inzetten. 

Durf jij het aan? Kinderburgemeester word je niet elke dag. Dit is jouw kans om te laten 

zien wat kinderen belangrijk vinden, op een manier zoals dat altijd al is gegaan: met 

betrokkenheid, plezier en een beetje lef. Dus, camera aan, idee paraat, en doen! 

Klik hier of op de afbeelding van burgemeester Hamming voor de oproep die op Youtube te vinden is. 
 

Oproep: informatieavond tjokvol lezen (donderdag 12 maart) 

Zoals u misschien heeft gezien op de posters, save the dates én in de Parro agenda, organiseren we op 

donderdagavond 12 maart een informatieavond lezen. De informatieavond is er speciaal voor u, want: 

• we presenteren onze school- en leerjaarresultaten technisch en begrijpend lezen 

• een externe spreker neemt u mee in het belang van geletterdheid (en voorlezen) in onze maatschappij 

• leerkrachten uit de onder-, midden- en bovenbouw geven een kijkje in het leesonderwijs in hun klas 

• De Zaanse boekenwurm, ouder bij ons op school, vertelt waarom lezen (zelf, en met je kind) zo leuk is! 

Maandag 2 maart t/m 

vrijdag 6 maart  
zijn de ouders/verzorgers van  

de kinderen van groep 
 

1/2A en 1/2B en 3A en 3B  
tussen 8.20u en 8.30u welkom in de 

school. 

 

Gedurende het schooljaar staat er een 

aantal studiedagen voor het team 

gepland. 

Kinderen zijn dan vrij. 
 

De eerstvolgende halve studiedag is op 

vrijdag 20 maart 

Kinderen zijn om 12.30u uit 
 

De eerstvolgende hele studiedag is op 

woensdag 25 maart (voor heel Agora) 

Kinderen zijn de hele dag vrij. 

 

http://www.de-rietvink.nl/
https://www.youtube.com/shorts/rxjzGu8obt0?app=desktop
https://www.youtube.com/shorts/rxjzGu8obt0?app=desktop


  

 

 
 

Letterfeest groep 3 

Op vrijdag 20 februari vieren wij in groep 3 het letterfeest. Waarom? De kinderen 

hebben alle letters geleerd! Dat is een belangrijke mijlpaal in hun leesontwikkeling. 

We zijn ontzettend trots op deze knappe prestatie. We maken er samen een 

gezellig en feestelijk moment van in de klas. Uw kind kan er vast en zeker van alles 

over vertellen. 
 

Herhaling verslag ouderbijeenkomst 2024-2025, vervolgpeiling in het team 

Vorige week hebben we met het grootste deel van ons team van De Rietvink in het Onze Lieve Vrouwe ter 

Nood, te Heiloo, gesproken over onze katholieke identiteit. We hebben met elkaar verkend wat het ‘vieren’ 

van feesten en gebeurtenissen voor ons als school betekent. Hieruit is verzameling van feesten gekomen, die 

we met elkaar gewaardeerd hebben. Feesten uit de katholieke traditie, met name Kerstmis en Pasen, 

werden door ons team met een hoog cijfer gewaardeerd. Dat past ook bij de uitkomst m.b.t. onze 

katholieke identiteit vanuit een eerder schooljaar: we vieren Pasen en Kerstmis vanuit de katholieke traditie, 

en bezoeken tijdens de paasviering een kerk (sinds vorig schooljaar is dat De Bullekerk). In de verdere 

verkenning van vieren hebben we ons uitgesproken over welke feesten, vieringen en gebeurtenissen we ook 

belangrijk vinden, en welke we ter kennisgeving aan de kinderen mee willen geven, bijvoorbeeld door het 

lezen van een verhaal. Dit onderwerp wordt vervolgd in ons interne kwaliteitsteam burgerschap. 

U bent vorig schooljaar ook meegenomen in het vraagstuk van onze Rooms-katholieke identiteit: in 

hoeverre past ‘Rooms-katholiek’ in deze tijd nog bij ons? En wat zou het anders moeten zijn, als  

Rooms-katholiek niet meer past? Dit hebben we vorig schooljaar verkend met het team, in de 

resonansgroep van Agora, en door een ouderavond te organiseren. De uitkomst was: het blijkt nog niet zo 

eenvoudig om een keuze te maken tussen ‘christelijk’, ‘interconfessioneel’, ‘katholiek’ of ‘algemeen 

bijzonder’. Het merendeel van de betrokkenen heeft de voorkeur uitgesproken voor ‘interconfessioneel’ of 

‘katholiek’. Duidelijk was in ieder geval dat ‘Rooms’ voor ons geen toegevoegde waarde meer heeft. 

Op woensdag 11 februari hebben we in ons team nog een gepolst hoe we er nu in staan: ‘katholiek’ 

ligt het meest voor de hand. Wat zou dan een mooi moment zijn om dit aan te passen door de gehele 

school, inclusief de vormgeving? We denken aan het moment dat we in het nieuwe gebouw trekken: alle 

benamingen kunnen dan worden aangepast in KBS. Een enorme wijziging? Een detail? ‘Het voorvoegsel/ 

label verandert niets,’ zo sprak een ouder vorig schooljaar helder en mooi. ‘Het gaat erom hoe je je identiteit 

uitdraagt met je gehele school, wat je ermee in de klassen doet en hoe je erover praat.’ → Het heeft ons als 

school dus de kans te gegeven om de positie van de religieuze identiteit te herijken, het met elkaar opnieuw 

uit te denken en in te vullen. Dit doen we door verhalen te vertellen, die samen met de katholieke feesten, 

het jaarlijkse bezoek aan een kerk en de momenten waarop we stilstaan bij gebeurtenissen (vieringen, zoals 

de projectavond) onze katholieke identiteit zichtbaar en herkenbaar maken. 

Mocht u vragen hebben: onze deur staat (vrijwel) altijd open om een afspraak te maken. 
 

Boekrecensie 

 

 

  

 
Verborgen tussen duizend snoepjes – Ilona de Lange- Vanaf 9 jaar  
Na sluitingstijd opgesloten zijn in een luxe warenhuis, dat klinkt best cool 

toch? Dat is het ergens ook wel, alleen niet als dat komt omdat je 

geen andere plek hebt om heen te gaan.. Hoofdpersoon Manu is door 

zijn ouders op de trein gezet naar het veilige Nederland. Daar gaat hij 

bij zijn tante wonen. Alleen als hij aankomt op het station is zijn tante 

nergens te zien én er lijkt een man achter hem aan te zitten. Manu 

slaat op de vlucht en komt terecht in het Pauwenhof, een prachtig 

warenhuis met een gemene manager. Gelukkig is hij niet alleen, want 

hij blijkt niet de enige te zijn die het warenhuis als toevluchtsoord 

gebruikt.. 
 

Samen met straatmeisje Pluis komt hij erachter dat niet alles in de haak is in het warenhuis. Ze 

bedenken een plan om hier wat aan te doen, en ondertussen probeert Manu ook zijn tante te 

vinden. Wat volgt is een spannend avontuur, dat na een uitstekende opbouw, eindigt in een 

zenuwslopende reddingsactie!  
 

Als volwassene ben ik wel een beetje kritisch op het tempo waarin Manu Nederlands leert en het 

feit dat twee kinderen ongestoord nachtenlang in een warenhuis kunnen inbreken, maar hee, 

gelukkig ishet een kinderboek         Een boek over een dappere behulpzame jongen, die een 

spannend avontuur beleeft op een wonderbaarlijke plek!  
 

 



  

 
Zaanse voorjaars experience 



  

 
 

Kidzark 

 


